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Je leeft maar één keer. Die
Zzienswijze geniet onverminderde
populariteit als rechtvaardiging
voor een impulsiel bestedings-
gedrag, maar heeft het steeds
zwaarder te verduren als één van
de axioma’s van het westerse
denken. Volgens een Gallup-
onderzoek geloofde in 1969 10%
van de volwassen Nederlanders
in reincarnatie — en dat was een
laagterecord: 20% wvan de Oos-
tenrijkers, 26% van de Canade-
zen, 23% van de Fransen, 18%
van de Britten, 20% van de
Amerikanen en 25% wvan de
Westduitsers geloofde niet dat
ze maar één keer leefden.

Helaas is het onderzoek nooit
herhaald, maar het heeft er alle
schijn van dat het geloof in rein-
carnatie terrein wint. Op 13 ja-
nuari jl. zond de Avro een docu-
mentaire uit over vier Australi-
sche dames die onder hypnose
nauwkeurig verslag deden wvan
hun vorige leven. Traag en hij-
gend, zoals dat onder hypnose
gaat, lieten ze los waar en wan-
neer ze de vorige keer waren ge-
boren en overleden, hoe ze gehe-
ten hadden, welk beroep ze uit-
oefenden en nog veel meer. Ver-
volgens werden de proefpersonen
overgevlogen naar hun voormali-
ge peboortegrond, en met de
tekst van de hypnose-verhalen
erbij bleek het ene frappante feit
na het andere te kloppen. Opge-
geven namen stonden in vergeel-
de geboorteregisters, Beschreven
huizen waren soms wel en soms
niet in het landschap terug te
vinden, maar kwamen in dat
laatste geval wel voor op oude
_kaarten. En de platte steen die
een van de dames onder hypnose
had getekend, bleck — volgens
haar nauwkeurige aanwijzingen
— te liggen onder een cementen
vloertje in een stal in het Engel-
se Somerset. Morgenavond zal
de Avro het programma in iets
verkorte vorm herhalen, dit keer
gevolgd door een paneldiscussie.

Volmaakt

‘We komen allemaal terug; dat is

de zekerheid die betekenis geeft
aan het leven en het maakt geen
enkel verschil of we ons in een
latere incarnatie het vorige leven
herinneren. Niet het individu en
zijn gemak tellen, maar het grote
streven naar het volmaakte en
het pure, dat in iedere incarnatie
doorgaat’, aldus Gustav Mahler
in 1895, Als één van degenen die
in reincarnatie geloofden bevindt
hij zich in gezelschap van Paul
Gauguin, Robert Graves, Plato,
Immanuel Kant, Arthur Conan
Doyle, Henry Ford, Honoré de
Balzac, Karel Appel, Jean Sibe-
lius, Nikola Tesla, Piet Mondri-
aan, Thomas Edison, Carl Jung
en Arthur Schopénhauer. Een
man ‘als de Amerikaanse gene-

Alcyone in zijn 49ste leven als Krishnamurti

Leven op herhaling

raal Patton valt in een andere
categorie, namelijk van degenen
die zich vorige levens herinner-
den. Naar eigen zeggen ging zijn
ervaring als militair terug op een
hoge officiersfunctiec onder Na-
poleon, deelname aan het beleg
van Crety in de 100-jarige oor-
log, en idem aan het beleg van
Tyrus onder Alexander de Gro-
te. Gustave Flaubert bewaarde
heldere herinneringen aan het fa-
raonische Egypte, Goethe aan
het Prehadrianische Rome en de
Amerikaanse schrijver Thoreau
wist nog dat hij aan het begin
van de jaartelling in Judea had
geleefd. Recentere voorbeelden
zijn Shirley MacLaine die in een
onlangs verschenen autobiografie
verslag doet van vervelende din-
gen die haar overkwamen in het
oude Atlantis en de Engelse me-
vrouw A. J. Stewart die in Died
[513 - Born 1929 haar leven als
koning James IV van Schotland
beschrijft.

Snelheidsrecord

Naast deze preincarnatie-auio-
hiografieén (waarvan er tiental-
len zijn uitgegeven), zijn er ook
preincarnatie-biografieén, en dat
is veel moeilijker. Beroemd is
The Lives of Alcyone (1924) van
C. W. Leadbeater en A. Besant,
waarin uitvoerig staat beschre-
ven wat de Indiase filosoof

Fantasieportret van Alcyone in haar 19de leven

Door Michiel Hegener

Krishnamurti  (1895-1986) in
zijn 48 wvorige levens allemaal
had bedreven. Krishnamurti zelf
herinnerde zich weinig of niets,
maar de ongeremde helderziend-
heid van de auteurs voorzag in
deze leemte, Alcyone bleek om-
streeks 70,000 voor Chr. voor
het eerst te zijn geincarneerd, en
de laatste keer voor zijn komst
als Krishnamurti was in 624 na
Chr. Zestien van de 48 keer was
hij/zij een zij, veertien van de
laatste incarnaties vondengplaats
in India, en het gemiddelde in-
terval tussen twee levens be-
droeg iets minder dan 1500 jaar.
Een interval-record wordt ge-
meld in fawijding (Ankh. Her-
mes, 1978) van Elisabeth Haig,
die in een zeer gedetailleerd ver-
slag van haar belevenissen als
tempeldienares in Egypte, rept
over een hogepriester die pas na
10.000 jaar zal wederkeren (die
komt dus nog). Het reincarna-
tie-snelheidsrecord is mogelijk in
het bezit van een Duits jongetje
dat 15 minuten na de dood van
president Kennedy ter wereld
kwam. Hij weet treffende details
over het Witte Huis, riep ‘Bobby
is dood’ toen Robert Kennedy
overleed, en heeft een moeder-
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vlek op zijn hoofd, precies op de
plaats waar Kennedy door een
kogel werd getroffen.

Of deze groeiende hoeveelheid
‘bewijsmateriaal’, het Avro-pro-
gramma incluis, uit kaf en koren
bestaat of uitsluitend uit kaf,
that is the question. Opvallend
is dat degenen die het leven als
eenmalig incident zien hun aan-
dacht meestal richten op het fal-
sifiéren van de reincarnatie-theo-
rie, en voorbij gaan aan het feit
dat de theorie die ze zelf aan-
hangen ook nog steeds niet is be-
wezen, Van hun kant openen
reincarnisten graag het vuur op
alles wat in stelling gebracht
wordt om de eenmaligheidstheo-
rie te verdedigen. Favoriet doel-
wit is daarbij de christelijke ge-
loofsleer, waarin wordt gesteld
dat je maar één leven hebt om
goed of slecht te zijn. Eén keer,
en dan is het erop of eronder.
Dat is het echter pas sinds het
concilic van Constantinopel in
553, houden aanhangers van de
reincarnatietheoric vol. Tot dat
moment vormde het geloof in
wedergeboorte een integraal deel
van het christendom. In Her Le-
vensraadsel en hoe de Theosofie
dit Oplost schrijft Annie Besant
dat het geloof in reincarnatic het
herstel inhoudt van ‘een tijdelij-
ke wverstandelijke afwijking in
het christendom, van het onlo-
gisch worden van de godsdienst,

hetgeen zoveel kwaad heeft ge-
sticht en aanleiding heeft gege-
ven tot zoveel ongeloof en mate-
rialisme.’

De moderne trend om het rein-
carnatievraagstuk langs weten-
schappelijke weg te benaderen is
niet zonder risico’s. Want mocht
het zo ver komen dat niemand
meer in reincarnatie hoeft te ge-
loven omdat het is aangetoond,
dan zullen een aantal zienswijzen
die nu nog voor wetenschappe-
lijk doorgaan tot geloof degrade-
ren. De hele psychiatrie, om
maar eens wat te noemen, kan op
de helling zodra blijkt dat trau-
ma's ook kunnen dateren uit vo-
rige levens. Wat te doen met een
patignt die drie keer achter el-
kaar een gestoorde vaderbinding
heeft gehad? Hoe behandel je
het KZ-syndroom van iemand
die de oorlog niet overleefde en
nu terug is? Dan de historie: wat
doen we als Nero reincarneert?
En van wie was hij weer de rein-
carnatie? Ook een aantal poli-
ticke vraagstukken zullen anders
komen te liggen. *“Wie zwoegde
als slaaf kan terugkomen als
prins. . ., wie heerste als koning
zal misschien in lompen gehuld
over de aarde rondzwerven’, zei
Boedda — daarmee een kosmi-
sche variant van inkomensnivel-
lering biedend waar geen partij-
programma tegenop kan. Eutha-
nasie, abortus, zelfmoord en de
doodstraf komen ook in een an-
der licht te staan natuurlijk. En
helemaal het curriculum vitae.
Wat doe je met een sollicitant
die in dit leven een briljante
staat van dienst opbouwde maar
misschien nog tien jaar TBR te-
goed heeft uit het vorige? Of
gaan we naar diplomalijstjes als:
balsemen-A, Luxor, 1457 voor
Chr.; lichamelijke opvoeding
met aant. galeiroeien, Padua, 23;
Schoevers, Utrecht, 19817

Het onderwijs kan ook niet zo
blijven als het nu is. Want is het
wel zo'n goed idee om een leer-
ling die hier al voor de veertigste
keer is met hetzelfde lespro-
gramma op te zadelen als een
nieuwkomer die voor de 25-ste
keer leeft, terwijl juf zelf pas
aan haar dertiende incarnatie be-
zig 18?7 En het feminisme zal
kunnen rekenen op de onvermoe-
de steun van massa’s macho’s die
zich met schrik realiseren dat ze
de volgende keer misschien hele-
maal geen man zullen zijn.
Gelukkig is het nog niet zo ver.
Maar zolang de wetenschap ver-
zuimt het je leeft maar één
keer-axioma tot stelling te ver-
heffen, zullen steeds meer ster-
velingen het voordeel van de
twijfel geven aan het aantrekke-
lijke alternatief, mourir, c'est
partir un peu.
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